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Nieuwsbrief	van
Hanno	&	Rhodé	Tramper

Wij	zijn	Hanno,	Rhodé,	Stan,	Fleur	en	Maud	Tramper.	Samen	met	onze	hond
Mika	zijn	we	in	juni	2022	geëmigreerd	naar	Hongarije.	We	hebben	alles	achter
ons	gelaten	om	te	werken	onder	de	arme	en	eenzame	mensen.	In
samenwerking	met	Közösségben	Istennel,	een	Hongaarse	gemeente	in
Cegéd,	delen	wij	het	evangelie	en	bieden	wij	praktische	hulp	op	verschillende
gebieden.	
	
Aan	de	hand	van	Jesaja	58	vers	7	geven	wij	gehoor	aan	de	roeping	van	God
om	uit	te	delen	aan	anderen.	
Het	is	ons	grote	verlangen	om	mensen	over	Hem	te	vertellen	en	tegelijkertijd
hoop	voor	een	betere	toekomst	te	geven.	Jezus	is	naar	de	aarde	gekomen
voor	de	armen	en	verdrukten,	en	dat	willen	we	aan	iedereen	die	op	ons	pad
komt	vertellen.	Met	woorden,	en	daden.	
	
Via	nieuwsbrieven	en	social	media	willen	we	jullie	op	de	hoogte	houden	van
ons	leven	en	ons	werk	in	het	mooie	Hongarije.	
	

https://www.facebook.com/Hanno.Rhode.in.Hongarije/


Terug	naar	huis

Op	27	januari	reden	wij	met	een	volle	achterbank	(drie	kinderen	en	een	hond),
én	met	spuugbak,	Nederland	uit.	Ondanks	dat	Hanno	flink	ziek	was,	hebben	we
toch	een	voorspoedige	reis	gehad.	We	hadden	weer	veel	zin	om	naar	Hongarije
terug	te	gaan.	Stan	kon	niet	wachten	om	al	zijn	vriendjes	weer	te	zien	op
school	en	we	verlangden	allemaal	weer	naar	het	gewone	ritme	en	onze	eigen
spulletjes	en	speelgoed.	
	
Het	duurde	even	eer	we	een	goed	ritme	gevonden	hadden	met	Maud	erbij.
Neem	bijvoorbeeld	het	naar	school	brengen	van	Stan:	Gemiddeld	rijden	we
ruim	drie	uur	(per	dag)	om	hem	te	halen	en	te	brengen.	Rhodé	nam	dan	Fleur
en	Maud	mee	en	moest	onderweg	soms	vier	keer	stoppen	om	te	voeden	of	te
verschonen.	Dit	gaat	gelukkig	een	stuk	beter	nu.	
	
Verder	is	ons	werk	verdubbeld	als	we	het	vergelijken	met	november,	(voor	we
op	verlof	gingen).	Dit	is	natuurlijk	heel	mooi,	maar	heeft	ons	ook	doen
besluiten	om	te	stoppen	met	de	samenwerking	met	Stichting	Embrace.	Hanno
vond	het	steeds	moeilijker	om	drie	kwartier	van	ons	huis	te	gaan	werken	terwijl
er	rond	en	in	onze	woonplaats	zoveel	werk	is.	
	
We	werken	sinds	begin	dit	jaar	intensief	samen	met	de	lokale	kerk	in	onze
woonplaats	Csemö.
Samen	met	Ervin,	de	voorganger	van	deze	gemeente,	zijn	we	een	goed	team.
Een	paar	dagen	per	week	ga	ik	(Hanno)	samen	met	hem	arme	gezinnen
bezoeken.	Tijdens	al	deze	gesprekken	bidden	we	met	mensen	en	delen	we	het
evangelie.	Daarnaast	vragen	we	ook	altijd	of	er	andere	dingen	zijn	die	ze	nodig
hebben,	of	waarmee	we	ze	kunnen	helpen.	Deze	bezoeken	hebben	al	heel	wat
bijzondere	momenten	opgeleverd.	
	
Naast	de	samenwerking	doordeweeks	gaan	we	nu	ook	op	zondag	daar	naar	de
kerk.	Het	is	af	en	toe	lastig	om	alles	goed	mee	te	krijgen	aangezien	de	preek
volledig	in	het	Hongaars	is.	Rhodé	zet	zich	in	voor	de	crèche	en
kindernevendienst.	Ondanks	dat	we	de	mensen	niet	altijd	helemaal	begrijpen
voelen	we	ons	er	heel	welkom.
	
We	gaan	de	opzet	van	de	nieuwsbrief	veranderen:Via	Facebook,	Instagram	en
YouTube	delen	we	regelmatig	over	ons	leven	en	werk	in	Hongarije.	We	willen
de	stukjes	die	we	daar	schrijven	overnemen	in	de	nieuwsbrief.	Zo	komen	er
dezelfde	vlogs,	blogs	en	nieuwtjes	in	te	staan	als	op	onze	social	media
accounts.	Dit	scheelt	ons	veel	werk.	
	
Het	idee	is	om	1x	per	maand	een	overzicht	van	al	deze	berichten	via	de
nieuwsbrief	door	te	sturen.	Mocht	je	de	berichtjes,	vlogs	en	blogs	al	lezen	via
andere	kanalen,	dan	kan	je	je	onderaan	de	pagina	afmelden	voor	de
nieuwsbrief.	
	
Heb	je	de	vorige	nieuwsbrieven	gemist?	Klik	dan	hier	om	ze	alsnog	te	lezen.
Vind	je	het	leuk	om	video's	over	ons	werk	te	bekijken?	klik	dat	hier.

Groepsreizen!

https://www.familietramper.nl/nieuwsbrieven/
https://www.youtube.com/channel/UC21MhLwHvA54lZ2zlIIGawA


Wij	bieden	sinds	kort	op	maat	gemaakte	groepsreizen	naar	Hongarije	aan.	

We	hebben	drie	verschillende	reizen	samengesteld.	
Het	hele	jaar	door	te	boeken	en	voor	alle	leeftijden	geschikt.
Reizen	die	verschil	maken!	

Ben	je	zoek	naar	een	reis	waarin	je	tot	rust	kan	komen	in	een	prachtige
accommodatie	midden	in	de	natuur?
Wil	je	tegelijkertijd	ervaren	wat	armoede	(zo	dichtbij	Nederland)	kan	doen	met
mensen,	en	wil	je	hier	iets	aan	veranderen?

Dan	zijn	deze	reizen	precies	wat	je	zoekt.	
Geen	toerist,	maar	reiziger	met	een	missie.	

Wil	je	de	handen	uit	de	mouwen	steken?	Kom	dan	met	een	groepje	vrienden	of
familie	klussen!	

Heb	je	een	(jong)	gezin?	En	wil	je	graag	samen	met	hen	wat	betekenen?	Dat
kan	via	de	gezinsreizen!	
Wil	je	liever	niet	klussen	maar	wel	graag	projecten	bezoeken,
voedselpakketten	uitdelen	en	samen	het	echte	Hongarije	leren	kennen?	Dan	is
de	bezoekreis	echt	iets	voor	jou!	

Ben	je	benieuwd	hoe	een	week	er	uit	ziet?		
En	wat	de	prijzen	zijn?
	

Stuur	dan	een	email	naar:	openarms@familietramper.nl	en	vraag	het
informatiepakket	aan.
	
De	eerste	boeking	hebben	we	al	binnen.	Zo	komt	er	eind	augustus	een	gezin
met	vijf	kinderen	klussen.	Dit	is	een	heel	enthousiast	gezin	en	we	kijken	er	erg
naar	uit	dat	ze	komen.	

Minder	leuk
nieuws
In	februari	zijn	we	begonnen	met	het
invoeren	van	onze	personen	auto.	Na
een	lange	tijd	wachten	kregen	we
eindelijk	antwoord.	De	auto	is
financieel	total	loss.	
De	auto	heeft	meer	dan	260.000
kilometer	gereden	en	is	alweer	21
jaar	oud.
	
We	hadden	gehoopt	er	nog	een
aantal	jaar	mee	te	kunnen	rijden,	nu
zijn	we	aangewezen	op	Hanno's
werkbusje.	Dit	is	niet	praktisch
omdat	hij	deze	nodig	heeft	voor	al
het	werk.	
	
We	wonen	erg	afgelegen	en	een	auto
is	een	levensbehoefte.	Om	Stan
iedere	dag	naar	school	te	brengen
rijdt	Rhodé	40	km	enkele	reis.	160
Kilometer	dus.	Nu	we	maar	één	auto
hebben,	wordt	Hanno's	werkdag
behoorlijk	ingekort.	
	
Bidden	jullie	mee	voor	de	financiën
om	een	‘nieuwe’	auto	aan	te
schaffen?	
	
Voel	je	vrij	om	een	bedrag	over	te
maken	via	de	QR	code.	Je	helpt	ons
hier	enorm	mee!

mailto:openarms@familietramper.nl


Omringt	door	armoede

In	deze	vlog	bezoeken	we	een	gezin	in	diepe	armoede,	delen	hulpgoederen	uit,
krijgen	een	hamster		en	testen	het	ijs.	Ook	vertellen	we	hoe	we	het	ervaren	om
te	wonen	én	te	werken	op	dezelfde	plek.	De	balans	vinden	tussen	werk	en
gezin	is	regelmatig	een	uitdaging.
Dit	alles	en	nog	meer	is	te	zien	in	de	nieuwe	vlog.		Leuk	dat	je	kijkt!
	
(klik	op	de	foto	om	de	vlog	te	bekijken)
	

Ons	winkeltje	

Heerlijk	om	sinds	kort	een	plek	te	hebben	waar	we	alle	hulpgoederen	op
mogen	slaan.	
Een	groot	huis	dat	verhuurd	werd	aan	gevluchte	Oekraïners.	
Het	huis	staat	nu	leeg	en	wij	zijn	druk	bezig	om	alles	te	organiseren	en	een
plekje	te	geven.	

We	hebben	namelijk	al	veel	vuilniszakken	vol	kleding	en	schoenen	hier	staan
die	we	mogen	gebruiken.	Deze	spullen	komen	uit	Hongarije	en	waren	bedoeld
voor	de	Oekraïners.	Mooi	dat	deze	spullen	nu	alsnog	goed	terecht	komen.	
De	hulpgoederen	die	jullie	ingeleverd	hebben	komen	hier	ook	naar	toe.	
Nu	er	een	al	gedeelte	van	de	spullen	op	maat	en	in	de	kasten	ligt,	begint	het
hier	steeds	meer	op	een	winkeltje	te	lijken.	

De	bedoeling	is	dat	als	gezinnen	kleding	nodig	hebben,	we	ze	hier	mee	naar
toe	nemen	zodat	ze	kleding	kunnen	uitzoeken.	
Weet	dus	dat	alles	wat	jullie	inleveren	goed	terecht	komt!

https://youtu.be/X9oXib4maf4


Pizza	party	en	een	groot	cadeau

Een	hele	bijzondere	vlog	waarin	we	Agí	na	ruim	vier	maanden	eindelijk	vinden,
we	pizza's	bakken	met	kinderen	uit	een	gezinshuis	�	♀�	En	we	iemand	heel	blij
mogen	maken	met	een	groot	cadeau.	
Ook	doen	we	een	duik	langs	de	kant	van	de	weg,		én	leggen	een	moestuin	aan.
	Dit	en	nog	meer	in	de	nieuwe	vlog.	
	
(klik	op	de	foto	om	de	vlog	te	bekijken)

Sponsor	een	gezin	

https://youtu.be/9Z2vY5jauNA


We	willen	jullie	aandacht	vragen	voor	een	aantal	kwetsbare	gezinnen	en
alleenstaanden.

Tijdens	ons	bezoekwerk	komen	we	vaak	gezinnen	maar	ook	alleenstaanden
tegen	die	een	steuntje	in	de	rug	nodig	hebben.

Vorige	week	vertelden	drie	verschillende	gezinnen	dat	ze	binnenkort	hun	huis
uit	moeten.

Sommigen	vanwege	huurachterstand,	anderen	vanwege	het	feit	dat	het	huis
waar	ze	wonen	verkocht	zal	worden.

Ook	zien	we	dat	veel	gepensioneerde,	zieke	mensen	of	mensen	/	kinderen	met
een	handicap	die	het	financieel	niet	redden.

Daarom	willen	we	deze	gezinnen	ondersteunen,	zodat	ze	naar	medische
afspraken	kunnen,	rekeningen	kunnen	betalen	of	hout	kunnen	kopen	voor	de
winter.		

Wil	jij	ook	gekoppeld	worden	aan	een	Hongaars	gezin	in	nood?

We	zullen	binnenkort	in	de	vlogs	en	op	de	website	gezinnen	aan	jullie
voorstellen.	Zo	kan	je	zelf	kiezen	welk	gezin	je	wilt	ondersteunen.

We	zullen	dan	regelmatig	updates	geven	hoe	het	met	jouw	sponsorgezin	gaat.

Vernieuwde



website
Momenteel	wordt	er	hard	gewerkt
om	onze	website	weer	helemaal	up
to	date	te	krijgen	en	wat
overzichtelijker	te	maken.	
	
Dit	doen	we	niet	alleen	maar	wordt
gedaan	door	Nico	van	der	Zwaag.	Hij
stelde	zelf	voor	om	ons	hiermee	te
helpen	en	daar	zijn	we	erg	blij	mee!
	
www.familietramper.nl
	

Bidt	en	dankt	u	mee?

Wil	je	ons	financieel	steunen?

Wij	zijn	in	ons	levensonderhoud	geheel
afhankelijk	van	trouwe	donateurs.
Vergeet	nooit,	dat	ons	werk	wat	we
in	Hongarije	mogen	doen,	niet
mogelijk	is	zonder	jouw	gebed,	jouw
gift	en	jouw	bemoedigende	woorden.

Uw/jouw	gift	komt	voor	de	volle	100%
ten	goede	voor	het	werk	dat	wij	doen
in	Hongarije.	(Giften	zijn	aftrekbaar	bij
de	belastingdienst)
	
Uw	gift	kunt	u	overmaken	op	NL
20	RABO	0358	4806	55	ten	name
van	Gereformeerde	Kerk
Arnemuiden,	o.v.v.	Steunfonds

http://www.familietramper.nl/


Familie	Tramper.
	
Of	scan	de	Qr-code	hiernaast.

Hanno	&	Rhodé	Tramper
Stan,	Fleur	en	Maud
	
Wij	vinden	het	héél	leuk	een
kaartje	van	u/jou	te	krijgen!	

Adres:
Tálas	dűlő	2
Csemő,	2713
Hungary
	
Tel:	06-23199902
Email:
openarms@familietramper.nl
	
Contactpersoon	thuisfrontteam:	
Roelof	Stam
Email:	roelof.stam@xs4all.nl
	

Neem	ook	even	een	kijkje	op	onze	website:	www.familietramper.nl

mailto:openarms@familietramper.nl
mailto:roelof.stam@xs4all.nl
https://www.facebook.com/Hanno.Rhode.in.Hongarije
https://www.familietramper.nl/
https://www.instagram.com/hr_tramper/
https://www.youtube.com/user/The17Madman

