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Nieuwsbrief	van
Hanno	&	Rhodé	Tramper

Wij	zijn	Hanno,	Rhodé,	Stan,	Fleur	en	Maud	Tramper.	Samen	met	onze	hond
Mika	zijn	we	in	juni	2022	geëmigreerd	naar	Hongarije.	
	
Aan	de	hand	van	Jesaja	58	vers	7	geven	wij	gehoor	aan	de	roeping	van	God
om	uit	te	delen	aan	anderen.	
Het	is	ons	grote	verlangen	om	mensen	over	Hem	te	vertellen	en	tegelijkertijd
hoop	voor	een	betere	toekomst	te	geven.	Jezus	is	naar	de	aarde	gekomen
voor	de	armen	en	verdrukten,	en	dat	willen	we	aan	iedereen	die	op	ons	pad
komt	vertellen.	Met	woorden,	en	daden.	
	
Via	nieuwsbrieven	en	social	media	willen	we	jullie	op	de	hoogte	houden	van
ons	leven	en	ons	werk	in	het	mooie	Hongarije.	
	

Korte	update	over	ons

De	maand	mei	was	voor	ons	een
volle,	gezellige	maand	waarin	er
veel	familie	langsgeweest	is	en
waarin	we	Stan's	vierde
verjaardag	hebben	gevierd.
Hanno's	moeder	was	ook	op	de

https://www.facebook.com/Hanno.Rhode.in.Hongarije/


verjaardag	van	Stan.	Dit	vonden
we	allemaal	heel	leuk.	
	
Via	de	telefoon	bellen	of	alles
live	laten	zien	is	zoveel	leuker.
Nu	hebben	ze	er	ook	een	beeld
bij	en	dat	praat	makkelijker.	
	
Verder	is	Stan	echt	de	lucht	in
geschoten.	Opeens	een	kleuter
nu.
	
Fleur	begint	steeds	meer	toe	te
zijn	aan	een	peutergroep	of
andere	kinderen	waar	ze	mee
kan	spelen.	Als	Stan	naar	school
is	verveelt	ze	zich	snel.	Vaak
pakt	ze	haar	rugtas,	stopt	deze
vol	met	poppen	en	loopt	dan
naar	het	hek	toe.	Gelukkig	mag
ze	in	september	ook.
	
Maud	is	nu	bijna	een	half	jaar	en
ze	kan	al	heel	goed	rechtop
zitten.
We	zijn	deze	week	begonnen
met	vast	voedsel	en	dat	is
heerlijk.	Ze	zit	dan	vol	trots	aan
tafel	naar	iedereen	te	kijken.	En
alles	wat	ze	tegenkomt	stopt	ze
in	haar	mond.
	
Het	is	weer	een	nieuwsbrief	vol
met	bijzondere	dingen.
	
Veel	leesplezier!

Heb	je	de	vorige	nieuwsbrieven	gemist?	Klik	dan	hier	om	ze	alsnog	te
lezen.
Vind	je	het	leuk	om	video's	over	ons	werk	te	bekijken?	klik	dan	hier.

Samenwerking	met	Ervin

https://www.familietramper.nl/nieuwsbrieven/
https://www.youtube.com/channel/UC21MhLwHvA54lZ2zlIIGawA


We	kregen	een	paar	keer	de	vraag	hoe	we	Ervin	precies	hebben
leren	kennen.

Voor	de	mensen	die	nu	denken,	Ervin?	Ervin	is	voorganger	van	een
Pinkstergemeente	gemeente	in	Cegléd.	We	werken	sinds	begin	dit
jaar	intensief	met	hem	samen.
Maar	hoe	we	hem	hebben	leren	kennen	is	een	bijzonder	verhaal.

Vorig	jaar	juli	kwamen	Rhodé	haar	ouders	naar	Hongarije	toe	en
waren	op	zoek	naar	een	vakantiehuisje.	
Aan	het	einde	van	onze	kilometers	lange	straat	staat	een	prachtig
vakantiehuis	en	ik	zocht	contact	met	de	eigenaar	met	de	vraag	of	er
nog	plaats	was.

De	eigenaar	(Ervin)	vroeg	om	onze	naam	en	facebook	omdat	de
datums	die	we	vroegen	niet	konden	en	het	chatten	via	booking.com
geen	succes	was.	
Zodra	hij	mij	toevoegde	op	facebook	kwam	hij	erachter	dat	we	in
Csemö	wonen	en	dat	we	dezelfde	visie	hebben.

Mensen	over	Jezus	vertellen	en	arme	mensen	helpen	en	bijstaan.	
Hij	gaf	aan	al	lange	tijd	te	bidden	voor	zendelingen	die	met	hem
samen	zouden	werken.

De	klik	was	er	meteen	en	we	spraken	af	dat	we	na	ons	verlof	in
Nederland	met	hem	zouden	gaan	samenwerken.
We	zijn	heel	blij	met	deze	samenwerking.
	
Doordat	we	veel	met	hem	en	zijn	vrouw	optrekken	voelt	het	steeds
meer	als	goede	vrienden	en	zelfs	een	beetje	als	familie.	
Zeker	ook	omdat	we	zo	warm	verwelkomd	zijn	in	hun	kerk.	
Heel	bijzonder	hoe	dingen	kunnen	lopen.	De	één	ziet	het	als
toevalligheid	maar	wij	zien	de	hand	van	God	hier	heel	duidelijk	in.

De	bus	met	hulpgoederen	is
aangekomen



Hanno	is	de	de	afgelopen	heel	druk	bezig	geweest	om	onze	schuur	te
voorzien	van	rekken.	We	kijken	heel	erg	uit	naar	dit	transport	omdat
Hanno's	broer	en	zus	de	chauffeurs	zijn.	
	
Op	1	mei	is	de	bus	aangekomen,	leeggemaakt	en	onze	schuur	is	zo
goed	als	vol.	Deze	week	komen	de	eerste	gezinnen	langs	om	kleding
uit	te	zoeken.	

Gisteren	hebben	we	twee	gezinnen	bezocht	en	een	voedselpakket
weggebracht.	Neef	Ryan	van	8	en	Maud	ging	met	ons	mee.	

De	luxe	was	dat	de	achterblijvers	op	Stan	en	Fleur	pasten.	Ze
achterlaten	in	vertrouwde	handen	die	ook	nog	eens	Nederlands
spreken	is	iets	dat	we	hier	best	weleens	missen.	
De	kinderen	heb	je	geen	kind	aan	want	die	hebben	elkaar	helemaal
gevonden.	Wat	heb	je	ook	meer	nodig	dan	een	vuurtje,	een	stok	en
marshmallows?	
	
We	maakten	er	een	vlog	over.	
	
In	deze	vlog	werken	we	met	het	hele	gezin	aan	een	bijzonder	project
en	bereiden	we	ons	voor	op	een	transport	met	hulpgoederen	uit
Nederland.	��
Ook	organiseren	we	een	wandeling	en	een	spel	tijdens	Pasen	en
nemen	we	onze	stoere	neef	Ryan	mee	om	een	voedselpakket	uit	te
delen.	
	
Heel	fijn	om	familie	op	bezoek	te	hebben.	
Een	bijzondere	vlog	die	je	echt	wil	zien!
	
Klik	op	deze	link	om	de	video	te	zien.	
	
https://www.youtube.com/watch?v=K68l4VXFcKQ&t=550s

In	het	zonnetje	-	Stan	

https://www.youtube.com/watch?v=K68l4VXFcKQ&t=550s


Even	deze	geweldige	jongen	in	het	zonnetje	zetten.	Voor	hem	was
het	vertrekken	uit	Nederland	niet	altijd	makkelijk.	Net	toen	hij	in
Hongarije	een	beetje	gewend	was,	namen	we	hem	weer	mee	op
verlof	naar	Nederland.	��
In	februari	ging	hij	weer	meteen	naar	school	en	ging	het	zo	goed
alsof	hij	niet	weg	geweest	was.	
Zn	ogen	straalden	weer	en	toen	hij	zijn	beste	vriend	Rowan	weer	zag
kreeg	deze	zo	een	stevige	knuffel	dat	ze	beide	omvielen.	
Zijn	juf	vertelde	dat	hij	al	zoveel	Hongaars	weet.	Als	hij	thuis	aan	het
spelen	is	praat	hij	ook	Hongaars	en	vandaag	had	ik	(Hanno)	een	leuk
gesprek	met	hem.	
Stan:	Pap,	weetje	wat	gek	is,	als	je	neus	in	het	Hongaars	wilt	zeggen
dan	is	het	orr	(spreek	uit	als	oor)	maar	je	oor	is	toch	niet	je	neus.	En
lachen	datie	deed.	
We	merken	steeds	vaker	dat	onze	oudste	een	echte	vertaler	begint
te	worden.	En	wat	zijn	we	trots	op	hoe	hij	het	allemaal	doet!	
Onze	lieve,	grote,	energieke	en	zorgzame	Stan!	❤
	

Verlamd	-	korte	blog

https://youtu.be/X9oXib4maf4


Soms	voelen	we	ons	verlamd	door	wat	we	rond	ons	heen	zien.
Tijdens	het	bezoeken	van	arme	gezinnen	worden	we	regelmatig	zo
verdrietig	door	de	oneerlijke	verdeling	in	deze	wereld.	
Wat	zouden	we	graag	de	hele	wereld	willen	redden.	Armoede
uitroeien	en	het	onrecht	verbreken.	

Alle	mensen	weer	laten	stralen	en	ze	hoop	geven	zoals	ze	bedoeld
zijn.	
Het	werk	dat	we	hier	doen	kan	niet	anders	dan	dat	je	het	met	je	hele
hart	doet.	

Zonder	een	liefhebbend	hart	is	het	werk	dat	we	hier	doen	zinloos.
Maar	doordat	we	dit	met	ons	hele	hart	doen,	maakt	het	je	ook
kwetsbaar.	
De	gebrokenheid	van	het	leven	recht	in	de	ogen	kijken	en	beseffen
dat	je	er	maar	zo	weinig	aan	kan	doen,	dat	levert	regelmatig	verdriet
op.	

Soms	zien	we	het	positieve	even	niet.	En	voelen	we	ons	ontmoedigd
en	lijkt	wat	we	doen	niets	toe	te	voegen,	niets	te	veranderen,	niets	te
verbeteren,	en	toch	gaan	we	door,	blijven	we	dit	doen	met	een	lach
én	een	traan.	
We	weten	dat	we	op	de	juiste	plek	zijn	maar	dat	wil	niet	zeggen	dat
het	altijd	makkelijk	is.

Kinderclub	en	kledingmarkt	



Een	erg	leuk	vlog	waarin	we	je	meenemen	naar	de	kledingmarkt	in
onze	achtertuin,	onze	moestuin	waarin	alles	hard	groeit,	(het	onkruid
het	hardst	van	allemaal)	En	een	speciaal	moment!	

De	eerste	kinderclub	in	onze	tuin	is	een	feit.	
Een	aantal	dagen	van	te	voren	bracht	ik	samen	met	Ervin
uitnodigingen	rond	aan	een	aantal	kinderen	uit	onze	buurt.	Ze	waren
heel	erg	enthousiast	en	wilden	graag	komen.	

Zaterdag,	toen	iedereen	gearriveerd	was	waren	er	dertien	kinderen
inclusief	die	van	onszelf.	Een	gezellige	drukke	boel.	
We	aten	muffins	en	gingen	nagels	lakken.	Hanno’s	moeder	was	ook
van	de	partij	en	zorgde	voor	de	vitamines.	

Daarna	vertelde	Zsuci	aan	de	hand	van	een	prachtig	schilderij	over
Markus	10	vers	13	tot	16.	Laat	de	kinderen	bij	Me	komen	en	houdt	ze
niet	tegen.	
Jezus	heeft	een	groot	hart	voor	kinderen.	Hoe	klein	of	jong	ze	ook
mogen	zijn,	ze	zijn	heel	waardevol	in	de	ogen	van	God.	♥♥

Alle	meisjes	maakten	een	tekening	van	zichzelf	die	ze	uiteindelijk	op
een	vel	papier	mochten	plakken,	in	een	grote	kring	rond	Jezus	heen.	

En	daarna	was	er	weer	ruimte	om	te	spelen.	Dat	hoefden	we	geen
twee	keer	te	zeggen.	Ze	vonden	het	fantastisch	en	wilden	aan	het
einde	niet	naar	huis.	Wij	vonden	het	ook	heerlijk	om	onze	tuin	vol	te
zien	met	lachende	en	spelende	kinderen.	

Fatime	vertaalde,
Zsuszi	deed	het	Bijbelverhaal,
Ervin	bracht	aardbeien,
Hanno	had	kabelbaan-	dienst,
Rhodé	lakte	nagels,
En	zo	hielp	iedereen	mee	en	was	het	een	zeer	geslaagde	ochtend!	
Op	naar	de	volgende	

Twee	grote	passies	kwamen	samen,	vertellen	wie	Jezus	is	en	onze
liefde	voor	kinderen.	
Kijk	je	weer	mee?	

Wil	jij	een	gift	overmaken	voor	de	kinderclub?	Dat	is	heel	welkom!	
	
https://www.familietramper.nl/sponsors/

Klik	op	de	foto	om	de	video	te	bekijken	of	klik	hier

https://youtu.be/Ewb5FSAKq7U
http://www.familietramper.nl/sponsors
https://www.youtube.com/watch?v=Ewb5FSAKq7U


Zoekt	u	mee?

Zoals	we	in	vlog	al	aangaven	willen	wij	ons	hart	en	onze	tuin
openstellen	voor	de	kinderen	in	de	buurt.	

Een	plek	waar	ze	onbezorgd	kunnen	spelen.	Een	plek	waar	we
spelletjes	organiseren	en	vertellen	hoeveel	Jezus	van	ze	houdt.	Een
plek	waar	de	vlaggetjes	altijd	ophangen	en	waar	ze	mogen	zijn	wie
ze	zijn.	Een	stralend	licht	in	onze	buurt,	waar	ze	zo	welkom	zijn!	

Hoe	leuk	is	het	dan	dat	onze	tuin	er	steeds	meer	klaar	voor	is.	
Onze	trampoline	(die	helaas	niet	meer	mee	kon	tijdens	onze
verhuizing)	is	in	de	bus	met	hulpgoederen	meegekomen	en	staat	al
in	onze	tuin.	

We	kregen	een	gift	voor	de	kinderclub	en	kochten	daarvan	een
kabelbaan.	
En	in	Nederland	wordt	er	ook	druk	voor	ons	verzameld.	Zo	ligt	er	een
grote	glijbaan	en	twee	veerfiguren	waaronder	een	helikopter	te
wachten	op	het	volgende	transport.	

We	worden	hier	zo	blij	van!	

We	zijn	nu	nog	op	zoek	naar:	
-	Een	voetbaltafel
-	Hoepels
-	Pittenzakjes	
-Knutselspullen	en	scoubidou	touwtjes
-	Een	pingpongtafel
-	Banken	en	tafels	(opvouwbaar)

Misschien	heb	jij	één	of	meer	van	deze	spullen	en	wil	je	er	vanaf?	



De	datum	van	het	eerst	volgende	transport	staat	al	gepland	maar	er
is	nog	ruimte	over	voor	o.a.	deze	spullen.	
Alvast	bedankt	voor	het	meedenken!	

Sponsor	een	gezin	

We	willen	jullie	aandacht	vragen	voor	een	aantal	kwetsbare	gezinnen	en
alleenstaanden.

Tijdens	ons	bezoekwerk	komen	we	vaak	gezinnen	maar	ook	alleenstaanden
tegen	die	een	steuntje	in	de	rug	nodig	hebben.

Vorige	week	vertelden	drie	verschillende	gezinnen	dat	ze	binnenkort	hun	huis
uit	moeten.

Sommigen	vanwege	huurachterstand,	anderen	vanwege	het	feit	dat	het	huis
waar	ze	wonen	verkocht	zal	worden.

Ook	zien	we	dat	veel	gepensioneerde,	zieke	mensen	of	mensen	/	kinderen	met
een	handicap	die	het	financieel	niet	redden.

Daarom	willen	we	deze	gezinnen	ondersteunen,	zodat	ze	naar	medische
afspraken	kunnen,	rekeningen	kunnen	betalen	of	hout	kunnen	kopen	voor	de
winter.		

Wil	jij	ook	gekoppeld	worden	aan	een	Hongaars	gezin	in	nood?



We	zullen	binnenkort	in	de	vlogs	en	op	de	website	gezinnen	aan	jullie
voorstellen.	Zo	kan	je	zelf	kiezen	welk	gezin	je	wilt	ondersteunen.

We	zullen	dan	regelmatig	updates	geven	hoe	het	met	jouw	sponsorgezin	gaat.

Bidt	en	dankt	u	mee?

Wil	je	ons	financieel	steunen?

Wij	zijn	in	ons	levensonderhoud	geheel
afhankelijk	van	trouwe	donateurs.
Vergeet	nooit,	dat	ons	werk	wat	we
in	Hongarije	mogen	doen,	niet
mogelijk	is	zonder	jouw	gebed,	jouw
gift	en	jouw	bemoedigende	woorden.

Uw/jouw	gift	komt	voor	de	volle	100%
ten	goede	voor	het	werk	dat	wij	doen
in	Hongarije.	(Giften	zijn	aftrekbaar	bij
de	belastingdienst)
	
Uw	gift	kunt	u	overmaken	op	NL
20	RABO	0358	4806	55	ten	name
van	Gereformeerde	Kerk
Arnemuiden,	o.v.v.	Steunfonds
Familie	Tramper.
	
Of	scan	de	Qr-code	hiernaast.

Hanno	&	Rhodé	Tramper
Stan,	Fleur	en	Maud
	
Wij	vinden	het	héél	leuk	een
kaartje	van	u/jou	te	krijgen!	

Adres:
Tálas	dűlő	2
Csemő,	2713
Hungary
	
Tel:	06-23199902
Email:
openarms@familietramper.nl
	

mailto:openarms@familietramper.nl
https://www.facebook.com/Hanno.Rhode.in.Hongarije
https://www.familietramper.nl/
https://www.instagram.com/hr_tramper/
https://www.youtube.com/user/The17Madman


Contactpersoon	thuisfrontteam:	
Roelof	Stam
Email:	roelof.stam@xs4all.nl
	

Neem	ook	even	een	kijkje	op	onze	website:	www.familietramper.nl

mailto:roelof.stam@xs4all.nl

