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Nieuwsbrief van
Hanno & Rhodé Tramper

Wij zijn Hanno, Rhodé, Stan, Fleur en Maud Tramper. Samen met onze
hond Mika zijn we in juni 2022 geémigreerd naar Hongarije.

Aan de hand van Jesaja 58 vers 7 geven wij gehoor aan de roeping van
God om uit te delen aan anderen.

Het is ons grote verlangen om mensen over Hem te vertellen en
tegelijkertijd hoop voor een betere toekomst te geven. Jezus is naar de
aarde gekomen voor de armen en verdrukten, en dat willen we aan
iedereen die op ons pad komt vertellen. Met woorden, en daden.

Via nieuwsbrieven en willen we jullie op de hoogte houden
van ons leven en ons werk in het mooie Hongarije.

Een jaar in Hongarije


https://www.facebook.com/Hanno.Rhode.in.Hongarije/

Een jaar geleden, hadden we drie weken voor ons vertrek naar Hongarije,
nog geen huis.

De ene dag waren we vol vertrouwen en het volgende moment twijfelden
we of alles wel goed zou komen.

Als we terug kijken op ons eerste jaar in Hongarije is er zo ongelooflijk
veel gebeurd. Hoge pieken, en soms ook diepe dalen. [J

Van aankomen op een plek waar we nog nooit waren geweest naar
wonen in een huis wat we alleen nog maar op foto's hadden gezien. []
Wat was het op het begin wennen! Het huis voelde nog niet als thuis.

We genoten van onze enorme tuin, het buitenleven en de vele zonuren.
We voelden ons kleine kinderen als we al stotterend in ons beste
Hongaars ons verstaanbaar probeerden te maken. [J (En vaak nog steeds)
We ontwikkelden geduld toen we praktische dingen regelden zoals de
auto invoeren of een ziektekosten kaart.

We leerden heel veel nieuwe mensen kennen, zagen de seizoenen
veranderen en hadden het soms enorm zwaar. Eenzaamheid knaagde
aan ons en soms twijfelden we aan alles.

Maar er was ook zoveel vreugde, zoveel pieken, zoveel mensen die we
mochten helpen, gezinnen die we bezochten, relaties die we opbouwden.
®

We maakten vrienden, begonnen een moestuin en we zorgden dat onze
tuin een fijne plek werd voor de (kleine) mensen uit onze buurt.

En zomaar opeens op een dag voelde ons huis als thuis.

Eind november kwam het moment dat we naar Nederland gingen om
Maud te verwelkomen.

En toen we in Nederland waren beseften we het des te meer. Hoe erg we
onze familie, vrienden, bepaald eten en de zee regelmatig vreselijk
missen.

Toch konden we niet wachten om terug te gaan. Terug te gaan als kers
vers gezin van vijf.

Op Maud's geboortedag en de sterfdag van onze (schoon)vader raakten
we onszelf kwijt door de achtbaan aan emoties.

Met een gapend hart vol rouw moesten we de draad weer zien op te
pakken.

Terug naar de mensen die in korte tijd zo dierbaar geworden waren.
Terug naar het land waar we zoveel van zijn gaan houden.

Terug naar, Hongarije. [0

We kijken met veel dankbaarheid terug én met een grote glimlach
voorruit, benieuwd wat dit 2de jaar ons gaat brengen.

Alle eer voor Koning Jezus! We dienen Hem met vreugde, Hij is het
middelpunt van alles in ons leven. We kunnen alleen maar stil zijn als we
zien hoe Hij steeds voor ons bleef en blijft zorgen. ®

Ps. Deze foto is van een jaar geleden toen we emigreerden. Met Maud
nog in de buik en Stan en Fleur nog zooo klein.

Heb je de vorige nieuwsbrieven gemist? Klik dan om ze alsnog te
lezen.
Vind je het leuk om video's over ons werk te bekijken? klik dan



https://www.familietramper.nl/nieuwsbrieven/
https://www.youtube.com/channel/UC21MhLwHvA54lZ2zlIIGawA

Roelof kwam ‘even' langs op de
fiets

Op 12 juli kwam Roelof bij ons langs.

Hij was helemaal vanuit Nederland naar Hongarije gefietst.

We hadden een heerlijke traditionele maaltijd voor hem geregeld.
Gekookt door een vriendin.

We hebben met elkaar gegeten en waren blij verrast met het bedrag wat
hij door het fietsen voor ons heeft opgehaald. We wenste hem een goede
reis want hij fietste nog verder naar Roemenié toe.

Met ogen vol tranen in de
supermarkt




lets wat we echt vaak doen is boodschappen halen. De ene keer voor
de kinderclub, de andere keer voor de voedselpakketten en
natuurlijk ook af en toe voor onszelf.

Vanochtend ging ik om boodschappen met Fleur en Maud. Ik stopte
ze samen in de kar waardoor de kar eigenlijk al vol zat voor ik begon.

Precies op het moment dat ik de supermarkt in liep, liep er naast me
een vrouw naar binnen. Ik schatte haar van mijn leeftijd, ook met
twee kindjes in de kar liep ze door de winkel.

We kwamen elkaar iedere keer tegen en iets in die vrouw raakte me.
Ik zag dat ze vaak twijfelend voor het schap stond. Ze spullen in haar
karretje legde en ze uiteindelijk toch weer teruglegde.

Haar kinderen waren mager en ik zag hoe ze haar best deed.
En opeens kon ik daar midden in de winkel wel huilen.

Het is niet dat ik zomaar alles wat ik wil in de kar gooi, ik winkel ook
bewust. Maar ik kocht niet het hoognodige, ik kocht ook fruit en zelfs
nog lekkere koekjes omdat Fleur die zo graag wilde hebben.

Opeens raakte het onrecht me zo erg, het verschil tussen deze vrouw
en mezelf was immens groot.

We delen onze leeftijd en hebben beide kinderen. We wonen allebei
in Hongarije maar daar houdt het verder een eind mee op.

Mijn wieg stond in Nederland. En wat een voorrechten,welvaart en
rijkdom bracht dat met zich mee.

Ik zag hoe ze haar best deed en hoeveel ze van haar kinderen hield,
het stormde vanbinnen in me en ik overwoog een moment om al
mijn boodschappen af te rekenen en ze zo in te laden onder in haar
wagen.

Maar anderzijds voelde ik me ook zo verlamd. Verlamd door de vele
armoede en ellende om ons heen. Deze vrouw is hamelijk niet de
enige.

De meest (schrijnende) situaties kan ik vrij makkelijk naast me
neerleggen, maar vandaag bij deze vrouw kwam het hard binnen.

Ik denk weleens: Is dat wat wij hier doen een druppel op een
gloeiende plaat?

Maar wij geloven niet in de impact van een druppel op een gloeiende
plaat, maar in het beeld van een mosterdzaadje, wat kan uitgroeien
tot iets veel groters als het in Gods handen is!

In Mattheus 13: 31 en 32 staat dat het mosterdzaadje het kleinste
zaadje is wat er maar bestaat. Maar als iemand het zaait op zijn land,
dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom. Die boom is het grootst
van alle planten. En de vogels bouwen hun nest erin.
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Een bijzondere vlog waarin we weer veel laten zien.

Van het eten van Kirtéskaldcs en het vieren van Stan's verjaardag tot
een bijzondere vondst bij de bieb en het bakken van 100 pannenkoeken.
Ook de leuke kinderdag wil je niet missen. Kijk je weer mee?

Wil jij ervoor zorgen dat we dit soort kinderdagen kunnen blijven
organiseren?

Klik dan

(klik op de foto om de vlog te bekijken)

Een bijzondere zomer

En dan ben je naast zendeling ook nog eens reisleider.

Een paar weken geleden deelden we met jullie dat er in de zomervakantie
een gezin met vijf kinderen komt meehelpen. Maar nu hebben we nog
meer aanvragen gekregen en zit onze hele zomer vol.

Hier komt uiteraard extra werk bij kijken maar we zijn er zo enthousiast


https://youtu.be/70YDIRJt-W0
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yvDsZf2ARCSxcMHNcNURXA&qsl_reqcnt=1

over!
Extra handen betekent dat we grote klussen kunnen aanpakken zoals het
isoleren van een huis en het voorbereiden voor een badkamer.

Extra handen betekent meer aandacht voor de kinderen in onze buurt.
Activiteiten organiseren zoals zeskamp, wat lekkers met ze bakken en
samen spelen in onze tuin.

Ons werk en leven laten zien, samen lofprijzen en Jezus beter leren
kennen en ondertussen samen dienen in onze wijk.

Ik denk dat je tussen de regels door wel kunt lezen , hoeveel we hier naar
uit kijken.

Op naar een bijzondere zomer!

Douchen als grootste wens.

Vorige week kwam haar moeder bij ons in de tuin werken. [J[J

Een dag eerder stond ze huilend voor het hek. Ze was haar baan kwijt
geraakt en al haar kinderen hadden honger.

Of ze alsjeblieft bij ons in de tuin mocht komen werken. Onze tuin is ruim
4000 m2, dus werk genoeg.

De volgende dag kwam ze met haar dochters aanlopen. Hand in hand.
De vrouw deed tuinhandschoenen aan en begon meteen te werken.
De ene dochter zag een bak met duplo en begon te spelen. [

De andere dochter niet. Ze stond om zich heen te kijken.

Haar ogen keken moe en ze zag heel wit.

Haar moeder riep vanuit de tuin naar ons dat de dochter eigenlijk ziek
WEES

Ik wenkte het zieke meisje dichterbij en zei dat ik het fijn vond dat ze er
was.

Ik vroeg waar ze pijn had en wat ik voor haar kon doen om ze te helpen.
Ze keek me aan met haar grote bruine ogen, ze dacht maar heel kort na
en zei: Douchen.

Ik was enigszins verbaasd maar al snel bedacht ik dat Hanno dit gezin
had bezocht, en dat ze geen badkamer hadden.
Opeens landde het besef dat dit meisje van 8, misschien nog wel nooit




gedoucht had.

Nog geen kwartier later lag ze heerlijk schoon in het stapelbed van Stan.
Ze gaf me een klein lachje. Toen ik me om draaide zag ik dat ze al sliep.
v

Viog 25. Een inbraak en even
naar Nederland

In deze nieuwe viog halen we een heel bijzonder cadeau op in Nederland,
krijgen we stookhout, maken we picknicktafels, helpen we Agi en we
zorgen dat alles klaar is voor de zes mensen die een week komen
meehelpen.

Leuk dat je weer kijkt! [

(klik op de foto om de vlog te bekijken)

Sponsor een gezin


https://youtu.be/Y0XnPO9CNdA

Voor €;3JOJ

per maand

Veel gezinnen waar we dagelijks mee werken
leven onder zeer slechte omstandigheden.

Wordt nu adoptieouder en steun een gezin
met 1 euro per dag.

Door jouw steun help je o.a. met:

Voedselpakketten
Medische kosten
Stookhout

Verbetering leefomgeving

Dankt u (weer) mee?

Hanno&RhodéM
i Hongarife.
T We hebben zoveel om

dankbaar voor te zijn!
Dankt u met ons mee?

We danken de Heer:

- Voor alle kinderen die we steeds bij ons thuis mogen ontvangen en
waar we mogen delen over Jezus.

- Voor alle hulptroepen die deze zomer komen (mee)helpen.

- Dat we steeds meer relaties opbouwen door mensen regelmatig te
bezoeken.

- Voor Stan die vakantie heeft.

- Dat het “werk” wat we doen ons zoveel vreugde geeft.

www.familietramper.nl
“Stort alstublieft elke morgen uw liefde over ons

uit, zodat wij alle dagen van ons leven zullen n@Hanno.Rhode.in.Hongarije
jubelen en juichen” @@familietramper

Psalm 90:4 (BB)

a @ Open Arms - Hanno & Rhodé naar Hongarije




Wil je ons financieel steunen?

L]
[ ]
Hanno & Rhodé.
n Hongarje
R

e g

Wij zijn in ons levensonderhoud geheel
afhankelijk van trouwe donateurs.
Vergeet nooit, dat ons werk wat we

in Hongarije mogen doen, niet
mogelijk is zonder jouw gebed, jouw
gift en jouw bemoedigende woorden.

Uw/jouw gift komt voor de volle 100%
ten goede voor het werk dat wij doen
in Hongarije. (Giften zijn aftrekbaar bij
de belastingdienst)

Uw gift kunt u overmaken via
onderstaande link:

Betaallink financiéle ondersteunin

Of scan de Qr-code hiernaast.

Neem ook even een kijkje op onze website: www.familietramper.nl


https://www.facebook.com/Hanno.Rhode.in.Hongarije
https://www.familietramper.nl/
https://www.instagram.com/hr_tramper/
https://www.youtube.com/user/The17Madman
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yvDsZf2ARCSxcMHNcNURXA&qsl_reqcnt=1
mailto:openarms@familietramper.nl
mailto:roelof.stam@xs4all.nl

