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Nieuwsbrief	van
Hanno	&	Rhodé	Tramper

Wij	zijn	Hanno,	Rhodé,	Stan,	Fleur	en	Maud	Tramper.	Samen	met	onze
hond	Mika	zijn	we	in	juni	2022	geëmigreerd	naar	Hongarije.
	
Aan	de	hand	van	Jesaja	58	vers	7	geven	wij	gehoor	aan	de	roeping	van
God	om	uit	te	delen	aan	anderen.
Het	is	ons	grote	verlangen	om	mensen	over	Hem	te	vertellen	en
tegelijkertijd	hoop	voor	een	betere	toekomst	te	geven.	Jezus	is	naar	de
aarde	gekomen	voor	de	armen	en	verdrukten,	en	dat	willen	we	aan
iedereen	die	op	ons	pad	komt	vertellen.	Met	woorden,	en	daden.
	
Via	nieuwsbrieven	en	social	media	willen	we	jullie	op	de	hoogte	houden
van	ons	leven	en	ons	werk	in	het	mooie	Hongarije.	
	

Even	bijpraten

Hallo	allemaal,
	
Wat	een	maanden	hebben	we	weer	achter	de	rug,	de	vakantie	is	na	12
weken	eindelijk	weer	om	en	dit	nieuwe	schooljaar	is	ook	Fleur	voor	het
eerst	naar	school.	
Stan	was	ontzettend	enthousiast	dat	zijn	zusje	mee	ging.	Hij	liet	vol	trots

https://www.facebook.com/Hanno.Rhode.in.Hongarije/


alles	zien	en	hij	stelt	zich	op	als	heuse	vertaler.	
	
Tijdens	de	vakantie	zijn	er	twee	gezinnen	op	bezoek	geweest,	wat	was
het	heerlijk	om	samen	op	te	trekken.	Ze	kregen	een	kijkje	in	ons	leven
hier,	en	proefden	ook	wat	van	de	cultuur.	
	
In	de	vakantie	kwamen	er	ook	regelmatig	kinderen	uit	de	buurt	op
bezoek,	sommigen	kwamen	bijna	elke	dag	even	aanwaaien.	Na	2	weken
stond	standaard	een	kan	drinken,	bekers	en	de	bak	met	kleurpotloden
klaar	op	tafel.
	
Rhode	is	begonnen	met	een	opleiding	tot	kinderwerker,	deze	studie	duurt
ongeveer	een	jaar.	Helemaal	alleen	doet	ze	het	niet	want	ze	heeft	een
studiegroepje	met	wie	ze	alles	over	de	studie	kan	delen.	
	
Voor	Hanno	gaat	het	werk	gewoon	door,	ook	in	de	vakantie.	Bezoekwerk,
voedselpakketten	en	nu	ook	weer	het	houtproject.	Elke	winter	wordt	er
hout	uitgedeeld	aan	mensen	die	dit	nodig	hebben,	maar	dit	niet	zelf
kunnen	betalen.	
	
In	september	vierde	Rhodé	haar	29e	verjaardag	en	Fleur	werd	alweer	3
jaar.	
Wat	een	feest,	vooral	voor	Fleur.	Ze	vindt	zichzelf	al	echt	groot.	
	
Vergeet	ook	zeker	niet	de	vlogs	te	kijken,	want	hier	stellen	we	ook	ons
nieuwste	gezinslid	voor	:)	
	
Heb	je	de	vorige	nieuwsbrieven	gemist?	Klik	dan	hier	om	ze	alsnog	te
lezen.
Vind	je	het	leuk	om	video's	over	ons	werk	te	bekijken?	klik	dan	hier.

Helemaal	blij	dat	ze
samen	naar	school
mogen.	

Buiten	spelen	met
Kittie	die	er	altijd
gezellig	bij	komt
liggen.	

De	liefste	driejarige	

Zoeken	naar	de	juiste	woorden

Dat	je	woorden	probeert	te	
vinden	voor	de	ontzettend	
bijzondere	week	die	we	gehad	
hebben	toen	er	een	gezin	met	
drie	kinderen	en	een	man	uit	
Veenendaal	met	ons	mee	liep.
De	dagen	vlogen	om	en	het	was	
fantastisch	om	ons	hart	voor	
Hongarije	met	andere	mensen	
te	delen.
Samen	te	dienen,	te	bidden	voor	
mensen,	de	armoede	recht	in	de	
ogen	te	kijken	én	er	met	elkaar	
iets	aan	doen.
Delen	over	Jezus,	te	klussen	aan	
een	huis	en	zonder	elkaars	taal	
te	spreken	toch	verbondenheid	
te	voelen.

https://www.familietramper.nl/nieuwsbrieven/
https://www.youtube.com/channel/UC21MhLwHvA54lZ2zlIIGawA


Mensen	die	als	onbekenden	
aankwamen	en	bij	ons	vandaan	
gingen	als	goede	vrienden.	Wat	
was	het	heerlijk	om	deze	groep	
over	de	vloer	te	hebben.
Deze	foto	werd	gemaakt	toen	
we	voedselpakketten	gingen	
uitdelen.	Ik	geniet	zo	van	deze	
foto.
Rijk	of	arm,
jong	of	oud,
Hongaar	of	Nederlander...
Ten	diepste	verlangen	we	toch	
allemaal	naar	hetzelfde?
Gezien	worden,	geliefd	zijn.
Liefde	uitdelen	terwijl	Maud	
tussen	me	in	geklemd	zit...	
Mooier	wordt	het	niet.

Vlog	26.	Vrijwilligerswerk	in
Hongarije

Zes	mensen	liepen	een	week	met	ons	mee.	
Het	was	zo	waardevol	om	ons	werk	en	leven	in	Hongarije	met	ze	te	
delen.
We	brachten	voedselpakketten	weg,	organiseerden	een	kinderdag	
voor	de	buurtkinderen,	aten	een	traditionele	maaltijd,	hielden	een	
evangelisatie	moment	en	klusten	met	kinderen.
De	dagen	vlogen	voorbij	en	we	kijken	allemaal	terug	op	een	hele	
bijzondere	week.	Alle	dank	voor	onze	Hemelse	Vader	die	zo	goed	
voor	ons	is.
Bedankt	voor	jullie	komst,	Gerrit	en	Familie	de	Muijnck!
	
(klik	op	de	foto	om	de	vlog	te	bekijken)	

https://youtu.be/YEq0sdTYu8Q?si=eFtn_dq6pdk4OZkD


Opleiding

Er	was	een	tijd,	zo	tussen	mijn	14e	en	17e,	dat	ik	kinderen	it	de	weg	
ging	omdat	ik	dacht	dat	ik	helemaal	niet	goed	met	kinderen	was.	
Tot	ik	op	mijn	17de	voor	langere	tijd	in	een	kindertehuis	ging	werken.	
Helemaal	in	Indonesië.
Op	dat	moment	was	ik	om.	Helemaal	om.
Het	was	mijn	doel	om	die	kinderen	iets	te	leren	maar	toen	ik	in	het	
vliegtuig	zat,	op	weg	naar	Nederland,	besefte	ik	maar	al	te	goed	dat	
de	kinderen	uit	het	kindertehuis,	mij	het	meest	geleerd	hadden.
Ik	kan	alle	gezichtjes	nog	zo	voor	me	halen	en	echt,	ik	had	ze	
allemaal	wel	mee	willen	nemen.
Uiteindelijk	ging	ik	de	opleiding	tot	onderwijsassistent	volgen	en	
vond	meteen	werk.
Ik	werkte	tot	we	gingen	emigreren	en	één	ding	wist	ik	toen	heel	
zeker,	ik	wil	iets	gaan	doen	met	en	voor	de	kinderen	in	Hongarije.
Werken	als	onderwijsassistent	met	Nederlandse	kinderen	of	kinder-
evangelisatieclub	geven	in	een	ander	land	waarvan	je	de	taal	nog	
niet	helemaal	spreekt,	is	iets	totaal	verschillends.
Om	hier	meer	over	te	leren,	meer	in	te	groeien,	ga	ik	in	september	
een	online	opleiding	volgen	tot	kinderwerker.	Iets	waar	ik	erg	naar	
uit	kijk!



Hagelslag	en	Halligalli

Bijna	wekelijks	nodigen	wij	buurtkinderen	of	andere	mensen	uit	om	
bij	ons	te	komen	eten.	Dat	vinden	we	gezellig!
De	ene	keer	koken	of	bakken	we	uitgebreid	en	de	andere	keer	is	het	
gewoon	brood	met	verschillend	beleg.
Nederlandse	hagelslag	zoals	schuddebuikjes,	vruchtenhagel	en	
vlokken	vonden	de	buurtkinderen	in	het	begin	nogal	vreemd.	Ze	
wilden	eerst	ook	helemaal	niet	proeven,	want	wat	de	boer	niet	kent...
Maar	zodra	er	één	kind	geproefd	had,	wilden	ze	allemaal	wel.
Vaak	en	veel.
Opeens	aten	ze	dubbel	zoveel	boterhammen	en	ook	hagelslag	op	de	
yoghurt	vonden	ze	fantastisch.	Dat	is	toch	leuk	dat	je	met	zoiets	
eenvoudigs,	ze	zo	blij	kan	maken!
En	daardoor	zijn	we	nu	zelf	aan	ons	laatste	pak	bezig.
Na	de	maaltijd	vaak	nog	een	spelletje	en	nu	hebben	we	een	nieuw	
spel	ontdekt.
Het	is	een	Hongaars	spel	en	het	heet:	Cica,	Pizza,	Taco,	Gida,	Sajt.
Goed	voor	ons	geheugen,	de	taal	beter	te	leren	en	altijd	gezelligheid	
gegarandeerd.	Drie	vliegen	in	één	klap	dus.

Ziekenbezoek

Samen	met	m'n	liefste	
vriendinnetje	een	aantal	zieken	
bezoeken.	
Vragen	hoe	het	gaat,
Vitamines	en	boodschappen	
langsbrengen,	met	en	voor	ze	
bidden.
Even	wat	aandacht	en	liefde	
brengen	doet	wonderen.



Al	is	Maud	misschien	wel	het	
beste	medicijn	met	haar	twee	
schattige	tandjes.

Een	bijzondere	dag	in	het
gezinshuis

Het	was	alweer	even	geleden	dat	we	op	deze	fijne	plek	waren	
geweest.
Voor	de	mensen	die	het	niet	kennen,	dit	is	een	gezinshuis	waar	8	
lieve	kinderen	wonen	die	om	verschillende	redenen	niet	thuis	bij	hun	
ouders	op	kunnen	groeien.	Een	aantal	van	hen	hebben	een	licht	
verstandelijke	beperking.
We	hebben	deze	kinderen	weleens	meegenomen	om	pizza	s	te	
bakken,	en	ook	om	samen	spelletjes	te	doen.
Afgelopen	vrijdag	gingen	we	samen	met	Harm	en	het	gezin	uit	
Groningen	erheen.
We	werden	hartelijk	begroet	en	deelden	ook	tasjes	uit	met	o.a	
shampoo,	tandenborstel	en	wat	lekkers.
We	hadden	springtouwen	mee	en	een	bal,	simpel	maar	zo	leuk.
Één	jongen	danste	en	sprong	de	hele	tijd	rond	ons	heen	terwijl	hij	
riep:	ik	ben	zo	blij,	zo	blij	dat	ze	er	zijn.
De	oudste	meisjes	vochten	om	de	babies.	Inderdaad	in	meervoud	
want	het	gezin	heeft	ook	een	baby.	Johanna	en	Maud	schelen	maar	
twee	maanden	en	werden	op	het	kleed	door	iedereen	platgeknuffelt.
We	zijn	zo	blij	dat	we	deze	kinderen	kennen,	mogen	bezoeken	en	dat	
ze	daar	zo	blij	van	worden.
In	de	auto	zeiden	we	tegen	elkaar,	je	zou	ze	toch	zo	allemaal	
adopteren?	Wat	een	schatten	zijn	het!



Vlog	27.	Bezoek	en	eerste
schooldag

In	deze	nieuwe	vlog	zijn	er	maar	liefst	8	kinderen	onder	de	8.	Drie	van
ons	en	vijf	uit	Groningen.	Samen	met	hun	organiseren	we	kinderclub,
maken	we	de	klus	uit	de	vorige	vlog	af	én	we	nemen	jullie	mee	naar
de	leukste	speeltuin	van	Hongarije.	Ook	gaan	Stan	en	Fleur	naar
school	en	dat	is	voor	Fleur	heel	spannend.	We	sluiten	de	vlog	af	met
ijs	en	laten	ons	nieuwe	gezinslid	zien.	
	
(klik	op	de	foto	om	de	vlog	te	bekijken)

Busje	komt	zo	

Gisteren	nam	ik,	Hanno	weer	
mensen	mee	naar	de	kerk.	
Dit	keer	waren	het	er	zoveel	dat	
we	een	bus	hadden	geregeld.	
Een	soort	schoolreis	gevoel	
kregen	we	ervan.	
Ik	breng	de	mensen	dan	naar	de	
kerk	van	Ervin	in	Cegléd	waar	
we	al	vanaf	het	begin	hartelijk	
zijn	ontvangen.
En	als	je	dan	steeds	te	horen	
krijgt,	kom	je	ons	de	volgende	
keer	weer	ophalen?	Dan	worden	
we	daar	zo	blij	van.
Een	paar	kindjes,	inclusief	Fleur	
wilden	mee	om	de	bus	terug	te	
brengen.	Ik	besloot	om	een	
nieuwe	traditie	in	te	stellen	
namelijk:
Na	de	kerk	een	ijsje	halen.
Het	was	een	geslaagde	dag.

Sponsor	een	gezin	

https://youtu.be/f5mx9D5eJ0E?si=zFcpG1IPqCneiQMq


Dankt	u	(weer)	mee?



Wil	je	ons	financieel	steunen?

Wij	zijn	in	ons	levensonderhoud	geheel
afhankelijk	van	trouwe	donateurs.
Vergeet	nooit,	dat	ons	werk	wat	we
in	Hongarije	mogen	doen,	niet
mogelijk	is	zonder	jouw	gebed,	jouw
gift	en	jouw	bemoedigende	woorden.

Uw/jouw	gift	komt	voor	de	volle	100%
ten	goede	voor	het	werk	dat	wij	doen
in	Hongarije.	(Giften	zijn	aftrekbaar	bij
de	belastingdienst)
	
Uw	gift	kunt	u	overmaken	via
onderstaande	link:
	
Betaallink	financiële	ondersteuning	
	
Of	scan	de	Qr-code	hiernaast.

Hanno	&	Rhodé	Tramper
Stan,	Fleur	en	Maud
	
Wij	vinden	het	héél	leuk	een
kaartje	van	u/jouw	te	krijgen!	

Adres:
Tálas	dűlő	2
Csemő,	2713
Hungary
	
Tel:	06-23199902
Email:
openarms@familietramper.nl
	
Contactpersoon	thuisfrontteam:	
Roelof	Stam
Email:	roelof.stam@xs4all.nl
	

Neem	ook	even	een	kijkje	op	onze	website:	www.familietramper.nl

https://www.facebook.com/Hanno.Rhode.in.Hongarije
https://www.familietramper.nl/
https://www.instagram.com/hr_tramper/
https://www.youtube.com/user/The17Madman
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yvDsZf2ARCSxcMHNcNURXA&qsl_reqcnt=1
mailto:openarms@familietramper.nl
mailto:roelof.stam@xs4all.nl

